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Verslag overleg Federatiebestuur en vele bezoekers BENO met vicaris Quaedvlieg d.d. 

9 november 2023. 

Na een woord van welkom door Henk Hermans opent pastoor Sebastian de bijeenkomst met 

gebed, waarna hij een toelichting geeft over zijn ervaring als pastoor te Nederweert. 

Pastoor Sebastian geeft een toelichting op zijn ervaring als pastoor van de federatie. Het 

gaat hem om het pastorale werk, en om na te denken over de missie van de parochie. En 

evaluatie van de situatie van onze parochies, en de mogelijkheden om het geloof te 

verdiepen. Daarom wil ik graag monseigneur Quaedvlieg een over zicht geven van de 

huidige situatie van onze parochies. 

Op zondag 1 mei 2022 was mijn installatie als pastoor. Ik ben dus nu precies 1 jaar, vijf 

maanden en acht dagen, hier in Nederweert aan het werk. Wij hebben hier een echte warme 

gemeenschap, met religieuze en vriendelijke mensen. De kerk in Ospel is niet meegenomen 

in mijn evaluatie. Tijdens het weekeind celebreer ik in totaal vier heilige missen in onze drie 

parochies. Het aantal kerkbezoekers varieert en is in hoge mate afhankelijk van het aantal 

intenties. In het weekeind hebben we gemiddeld 35 tot 60 bezoekers per heilige mis in de 

Lambertuskerk, 20 tot 40 in de kerk in Nederweert-Eind en maximaal 35 in de kerk te 

Budschop. Een keer per maand vier ik de heilige mis in de kapel van Schoor, en dan 

komen er ongeveer 20 mensen.  

De doordeweekse missen, worden door ongeveer 8 tot 15 mensen bezocht. Na mijn 

installatie als pastoor, werden 20 kinderen gedoopt, deden we 43 uitvaartdiensten, en 

ongeveer 30 ziekenzalvingen. 55 kinderen ontvingen de eerste heilige communie, en 45 

kinderen ontvingen het sacrament van het vormsel. Nogmaals hebben wij geen gelegenheid 

om les te geven op school. Daarom zijn de communie en vormsellessen gehouden in het 

parochiecentrum. Normaal bezoek ik Bonaventura een appartementencomplex, 

seniorencentrum en ontmoetingscentrum en nog enkele andere appartementen in onze 

buurt. Mijn bedoeling is om contact te maken met de mensen, en hen op die manier open te 

doen staan voor onze parochie. 

Het is een feit, dat na de corona-periode een groot aantal mensen niet meer naar de 

parochie kerk  komt. Maar ze verliezen het geloof niet.  Maar op de één of andere manier, 

willen ze niet meer naar de kerk komen. We hebben ook moeite om voldoende vrijwilligers te 

vinden om aan den behoefte van de parochies te voldoen. In de vergaderingen wordt een 

voor groot deel van de tijd besteed aan het bespreken van kerkgebouwen en financiële 

zaken. Zo staan onze parochies er momenteel voor. Heel, eerlijk gezegd ben ik niet tevreden 

met de huidige situatie. Wij moeten samen hard werken om het geloof te behouden, te 

verdiepen, en mensen weer naar de kerk te brengen. Want zonder gelovigen, bestaat er 

geen kerk. 

Dit is dus echt een uitdagende situatie. Volgens mij, is het nu het juiste moment om na te 

gaan of en hoe wij op een creatieve manier de mensen weer naar de kerk krijgen. Op dit 

moment, ben ik bezig met een tienjaren-beleidsplan voor de toekomst van de parochies. Ik 

heb een vragenlijst gemaakt, met de bedoeling het geloof te voeden en feedback van de 

mensen te krijgen. Hoe kunnen we de mensen weer in de kerk krijgen, en hen inspireren om 

deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten? Om op die manier hun geloof te verdiepen. 

Ik maak een plan, in samenwerking met de parochiecommissieleden, vrijwilligers en 

parochianen, en ben daar hoopvol over. Want telkens als ik met de ouders van dopelingen 

sprak, kreeg ik het gevoel dat ze gelovig zijn, en van de kerk hielden. Dat is iets heel 

positiefs. Ik hoop dus dat het bezoek van monseigneur Quaedvlieg op de juiste tijd komt. Ik 
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maak van deze gelegenheid gebruik om mijn overwegingen over onze pastorale toekomst 

met u allen te delen, en zo graag de mening willen horen van allen die hier bijeen zijn. 

 

Vervolgens geeft vicaris Quaedvlieg aan wat hij van deze avond verwacht. 

Goedenavond alle maal. Ja, ik zal eerst toelichten waarom ik ben begonnen met de 

parochie-visitaties in het bisdom. Toen ik twee jaar geleden de benoeming kreeg als vicaris-

generaal, was het voor mij onverwacht. En ineens moet je van pastoor en deken op 

parochieel niveau een stap anders maken, en op bisdom-niveau nadenken. Parochies 

proberen aan te sturen. En een van de takenpakketten die bij een vicaris-generaal horen is 

het benoemingenbeleid in het bisdom, de zorg voor de kerkbesturen. Nadrukkelijk had de 

bisschop erbij gezegd: de herstructurering. Die was toen onderweg, is nog niet helemaal 

voltooid, maar voor een groot deel, en zal hier en daar verder moeten gaan. En daarbij heb 

ik meteen gezegd: als ik herstructurering in het pakket krijg, wil ik ook vitaliseren. Want  ik 

vind dat die twee dingen bij elkaar horen, en niet het een zonder het ander. Dat is misschien 

zo geweest in het verleden. Als je alleen aan het herstructureren bent zonder vitaliseren, ben 

je on ordinair aan het bezuinigen en schrapen, en loop je achter de feiten aan. Er moet een 

inhoudelijke vernieuwing aanwezig zijn. En dan weet je waarvoor je herstructureert, en 

waarop je je structuur moet aanpassen. Zo komen allerlei zaken op tafel in het bisdom 

Roermond. En wat ik ook wel merkte en wist, is dat ik niet het hele bisdom ken. Ik heb op 

een aantal plekken gewerkt als priester. Ik kom uit Zuid-Limburg, zelf, heb daar ook veelal 

gewerkt. In Heerlen, lange tijd in Geleen pastoor geweest, en kapelaan geweest in Blerick. 

Dus ik wilde eigenlijk ook wel heel graag, ja, de parochies leren kennen, voordat je allerlei 

besluiten erover moet nemen. En dat je gewoon weet over, waarover je spreekt over wie je 

spreekt, wat er aan de hand is, wat er gebeurt, en niet alleen zakelijk gebeurt, maar wat er 

herstructureerd moet worden. Maar wat is er pastoraal aan de hand, waar worstelt men mee, 

wat zijn de successen, wat zijn de teleurstellingen, die zullen er ook zijn. Ik ben begonnen in 

het noorden, ik denk, begin ik daar, ken ik het slechtste. En er was nog een andere reden om 

in het noorden te beginnen met die bezoeken. Daar is de herstructurering het meest 

vergevorderd. In Zuid-Limburg was dat het grootste probleem, hoe zuidelijker je komt hoe 

lastiger. En ik heb meteen gezegd: ik ga niet op bezoek bij parochies die in een 

herstructureringsproces zitten, daar kom ik ook wel, daar lossen we dingen op. Maar ik wil 

vooral horen en spreken over de missie van de parochie, hoe het ervoor staat, wat men 

hoopt, denkt, verwacht. En een beetje rust in zo'n parochie is beter, op het moment dat je 

binnenkomt, anders gaat binnen de kortste keren het gesprek over andere dingen. Ik heb 

deze parochie in mijn tocht van noord naar zuid even links laten liggen. Dat heeft te maken, 

net een nieuwe pastoor, moet je even laten zitten, tot rust laten komen, en laten verkennen. 

En dan op bezoek gaan. Ik denk dat nu het moment gekomen is. En als ik het zo hoor van 

de pastoor, is er iets om met de pastorale missie iets te doen. Dan is onze bijeenkomst een 

mooi moment. 

Er zullen ongeveer 50 visitaties zo in de loop van de tijd plaatsvinden, omdat we beoogd 

ongeveer 50, of nog iets minder, federaties zullen hebben. En ik ben tussen de 25 en 30, dus 

net over de helft. Het wordt heel verschillend vormgegeven. Soms is het heel duidelijk een 

presentatie. Soms is het: we beginnen te spreken, we zien waar het uitkomt. Hier is een 

duidelijke agenda. Soms heb ik alleen met een kerkbestuur gesproken. En af en toe ook een 

groep van honderd mensen gehad. In die zin alle variaties. En ik vind het bijna een beeld van 

hoe den parochie in elkaar zit, wat er op zo'n visitatie-avond gebeurt, en hoe die zich 

presenteert. Als je eigenlijk kijkt van waar we nou in zitten, ook pastoraal gezien, dan. We 

zitten in een lastige tijd, misschien. Omdat we enerzijds zien dat de oude kerk die we altijd 

gekend hebben, die lijkt voor een groot deel voorbij. Dan spreken we met de volkskerk, en 
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niet dat we daar iets tegen hebben, maar ze lijkt zijn grote waarden of voordelen gehad te 

hebben. En de nieuwe generatie legt op hele andere gronden een keuze voor of niet voor de 

kerk te naken. Dat baart ons zorgen, dat betekent een stukje vergrijzing, zoeken van 

vrijwilligers, waar zijn de jonge mensen, en kun je ze betrekken bij de kerk. Dat is iets wat we 

niet gewend waren. Vroeger was het zo simpel. Ieder een was katholiek. Je werd katholiek 

geboren, dan werd je gedoopt, en was de strategie van de kerk om je katholiek te houden. 

Zo simpel was het eigenlijk. En als we nu met diezelfde strategie aan de slag te gaan, den 

mensen katholiek ten houden die het zijn, dan moeten we heel laag beginnen. Er is bijna 

niemand meer katholiek van de nieuwe generatie. Je zou moeten gaan zeggen dat we 

moeten leren niet te werken met een strategie van behouden, binnenhouden, maar een 

strategie van werven. En niet uit grote ijver, maar uit noodzaak, zou je kunnen zeggen. En 

ook misschien wel even zoeken, of opnieuw zoeken, wat onze rol, taak en betekenis is als 

kerk voor deze tijd. Misschien hoeven we niet te streven naar volle kerken. Dat mag 

natuurlijk, hoe voller hoe beter, ergens. Maar ons doel zou natuurlijk wel moeten zijn om 

betekenisvol het geloof te kunnen aan reiken aan mensen in dezen tijd. En, dat betekent dat 

we allereerst voor onszelf betekenisvol moeten maken. En wij zijn ondertussen ook 

verandert. Het tijdperk om ons heen is veranderd. De paus zegt, de tijden veranderen, nee, 

er is zelfs sprake van een verandering van tijdperk, zo fors is de verandering die wij 

meemaken. En toch vinden wij die boodschap van Jezus Christus zo centraal, zo belangrijk, 

daar moeten we in leven, daar moeten we in starten. Hoe moet onze gemeenschap deze tijd 

beleven, hoe kan ze deze doorgeven. En dat betekent niet binnen de muren blijven zitten, 

het betekent vooral naar buiten gaan. Als je naar een strategie van werven wil gaan, hoe 

onwennig het is. Noch de priester, noch de parochianen, ze zijn er niet in opgevoed. Het is 

voor ons allen een groot leerproces om daarin te gaan. Hoe moeten we dat doen. We kijken 

naar elkaar, naar anderen parochies, wat zijn daar goede dingen. En ik denk ook juist, het 

bisdom zal daar een taak in hebben om een stukje inspiratie naar parochies en gelovigen te 

geven. En dan moet ik eerlijk zijn: voor het bisdom is het ook een nieuwe materie. Daar heeft 

het bisdom tot nu toe weinig over nagedacht. Er zijn wel wat revitaliseringsprogramma's 

geweest, maar die hebben niet echt aanhang gevonden. We moeten daar fundamenteler 

mee aan den slag gaan. Ook het bisdom zal op de een of andere manier, niet alleen een 

herstructureringsvisie moeten maken, maar ook pastoraal: wat is de missie van onze kerk 

voor Limburg, voor deze tijd, voor de mensen in deze tijd. Nou, daar ben ik op bisdom-niveau 

mee bezig, en dan vind ik het verkennen van de parochies en te horen hoe het daar gezegd 

wordt en beleefd wordt, een basis om mee te beginnen, en dat mee te nemen in een visie. 

Hier merkt u vanavond, ja, de pastoor heeft hier anderhalf jaar rondgekeken, en begint nu 

aan een pastoraal beleidsplan. Op het bisdom, daar hebben we naar gekeken, maar we 

moeten wachten tot er een nieuwe bisschop is. We werken wel al wat vooruit, om straks, als 

die nieuwe bisschop er is, hopelijk er snel werk van te kunnen maken, en dat er een mooie 

goede wisselwerking komt tussen wat bisdom kan aanreiken, en wat parochies met elkaar 

doen. 

Stand van zaken per parochie. 

Thijs Hendriks namens Ospel. Ik zal het zo kort mogelijk doen, zodat we genoeg tijd 

hebben voor discussie. Ospel staat er wat betreft gebouwen goed voor. Er is groot 

onderhoud gepleegd aan kerk, pastorie en kapel. Dat is in orde. We hebben twee missen, 

zaterdagavond en zondagmorgen tien uur en donderdag avond. 

En onze pastoor is onlangs met pensioen gegaan, en hij is, we hebben met hem een 

regeling kunnen treffen dat hij is blijven wonen. En daarmee hebben we dus minder kosten. 

We hoeven geen salaris te betalen, wel een bijdrage voor de missen die hij doet. En er is 

inkomen voor huur, voor het gebruik van de pastorie. We zien een teruggang in het aantal 
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dopen, uitvaarten en huwelijken. Het kerkbezoek daarentegen is, op zijn minst, 50, en ook 

wel eens op een zaterdag en zondag samen, afhankelijk van de mis-intenties, 120. Ons  

kerkkoor is gestopt, het gregoriaans koor. Ook de communie en vormsel daalt, is nog wel 

actief maar het daalt wel. 

Daarnaast hebben wij vorig jaar, we hebben de financiën redelijk op orde. De energiecrisis 

waren we zeer beducht dat het een zware aanslag op de financiën kon betekenen, maar dat 

is meengevallen. Twee zaken, de prijzen zijn gedaald, en we hebben de verwarming lager 

gezet en de parochianen gevraagd de jas aan te doen. En dat werkt heel goed. 

Daarnaast, qua reserves, we hebben nog wat cash, boven de twee ton. We hebben een 

pastorie eigendom, kerk en kapel. We hebben een sluitende begroting, vanwege dat pastoor 

niet op de loonlijst staat, en we verwachten de komende jaren een sluitende begroting te 

hebben, zolang de pastoor bij ons is. 

Daarnaast maken we ons ernstig zorgen over vrijwilligers ook dat begint stilaan terug te 

lopen en het is moeilijk nieuwe vrijwilligers te krijgen. Daar is een grote zorg voor de 

toekomst. We zijn bezig met het archiveren van de administratie  die moeten we uitzoeken, 

digitaliseren, en zorgen dat we die veiligstellen. Dan hebben we nog de inrichting en beheer 

van het kerkhof. Dat begint ook moeilijker te worden. Ook steeds meer mensen die betalen 

niet meer de bijdrage voor de graven. Dat betekent extra ruimingen en minder inkomsten. 

Kerkbezoek. Ja, en de ontkerkelijking, en de secularisatie is een groot punt van zorg voor 

ons alle maal. En wat mij dan opvalt, als je zo de laatste jaren kijkt, dat er toch 

maatschappelijk een hele grote druk vanuit politiek en samenleving: dat geloof, wat moeten 

we ermee? En die bisdommen en parochies. Ik weet niet of u het gehoord heeft er werd 

gezegd er zijn nu 400 duizend jongeren in Nederland afhankelijk van jeugdzorg, en 

honderdduizenden die daarvoor in aanmerking komen en die zorg niet krijgen. En dat is 

natuurlijk een geweldig probleem dat eraan zit te komen. Als ze ouder worden en het kan 

niet opgelost worden. En dan zie je dus, dat wat wij alle maal gekend hebben in het 

verleden. We waren bij clubs, en Jong Nederland, en zingen in de kerk, en stond je tussen al 

die mensen, dacht je: ik zit goed, warm in de gemeenschap. Vervolgens zijn we allemaal 

geconfronteerd dat niet al onze kinderen hun kinderen dopen, of ze trouwen niet meer voor 

de kerk. Dat is niet gemakkelijk. Wat je wel ziet, is dat de kinderen de waarde die wij hebben 

meekregen van het geloof, wel hebben, en doorgeven aan hun kinderen. Dat is dan wel 

positief, vind ik.  Alleen het punt is, als de secularisatie doorgaat, raken ze op den duur de 

aansluiting kwijt, en staat de samenleving er niet goed voor. 

Daarnaast moeten we moed houden. Een avond als vanavond is goed, dat we met elkaar er 

over nadenken, en elkaar ook inspireren, en niet opgeven. Want ik voorspel u, dat over vijftig 

jaar de overheid subsidie gaat geven aan mensen om weer naar kerken te gaan, en rustig in 

een kerk te gaan zitten, en zich daar te laten inspireren door den spirituele ruimte. 

De kerk op zich, als mensen nu in een kerk binnenlopen, en alles is intact, dan word je altijd 

geraakt door de verbinding tussen hemel en aarde, mooie spirituele ruimte, prachtige kunst, 

en soms als er orgelspel is, dat doet de mensen nog steeds iets. Dat is een heel belangrijke, 

en dat geef ik aan: laten we de kerken alle maal open houden, in elk dorp zoveel als de 

lokale gemeenschap dat wil en kan opbrengen. 

Parochie Nederweert-Eind met Fred Neyens. Ik wil aansluiten bij Thijs met de zorgen, over 

de jeugd. Ik begin even over de huidige activiteiten die nu nog goed lopen. Maar ja, dat we 

daar toch steeds meer ons best voor moeten doen. Dat zijn de kinderdiensten eens in de 

veertien dagen, zijn we trots op dat we dat nog kunnen. Heb ik altijd verschillende 

misdienaars, lectoren. Dan als het nodig is doop en communievieringen. Dan rondleidingen 
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voor groepen in de kerk en daar wordt ook informatie gegeven over kerkelijke dingen, stukje 

geschiedenis. Dus dat vind ik ook heel belangrijk dat die mogelijkheid er is en dat mensen 

dat ter harte nemen. Je moet vaak heel laagdrempelig bezig zijn om mensen ergens 

interesse in te laten krijgen voor kerk en geloof.. Daar geven we ook altijd heel veel aandacht 

aan. En beetje nieuw leven ingeblazen. Die houden we jaarlijks. Zo'n tien, twaalf, veertien 

mensen komen er op af, en dan sluiten we af met een gezellig uurtje daarna. 

We doen heel veel moeite om de kerk goed ten onderhouden. Onderhoud van de kerk 

hebben we genoeg mensen, hetzelfde als Thijs zegt: steeds meer ruimingen, dus steeds 

minder inkomsten, wat dat betreft, ik denk dat dat algemeen zal zijn. Maar daar hebben we 

nog altijd gelukkig voldoende medewerkers voor. We willen de contacten met de basis goed 

blijven onderhouden, intensiveren. Naast de voorbereiding van pastoor voor communicanten 

en vormsel, betrekken we de kinderen met palmpasen en andere evenementen. Dat zijn 

eigenlijk de activiteiten die nu nog goed lopen. Dan zal het eerst gaan over de financiële 

situatie. We hebben ook nog altijd steeds een sluitende begroting. De belangrijkste bron van 

inkomsten zijn verhuur van de pastorie, verkoop van de bouwgrond, en toekomstig verhuur 

van de woning in dit project. 

Wat betreft de kerk, zijn we bezig met de nieuwe geluidsinstallatie, en de mogelijkheid van 

een projectiescherm. Dus dat geeft ook weer mogelijkheden voor liederen, of informatie te 

geven via die manier. Om de kosten van energie te drukken, gaan we nieuwe lampen 

plaatsen, en er wordt gewerkt aan nieuwe bekabeling en nieuw verlichtingspaneel. Dat is 

best wel kostbaar, maar het is heel hard nodig. Dan een stukje vitalisering. We hebben geen 

koor meer. Na de corona is dat gestopt. Was al een behoorlijk oud koor. En de pastoor en wij 

zijn echt op zoek: kunnen we nog een kinderen  of jongerenkoor, of een volwassenkoor, of 

iets met muziek regelen. Daar zouden wen heel blij mee zijn, want we zoeken naar een 

mogelijkheid, om als er een extra viering is, om iemand te laten zingen, of een 

muziekgroepje uit te voeren. Dat is niet makkelijk. We hopen daar via de school ingang te 

kunnen vinden.  

Nieuwe mensen die komen wonen uitnodigen, en dan vertellen wat we in de parochie doen. 

Kennismaken met de nieuwe bewoners. De pastoor bezoekt zo veel als mogelijk 

verenigingen, om verbanden ten leggen en te luisteren wie welke kwaliteiten heeft. Maar ook 

zich kenbaar maken, en wat net werd gezegd: iedereen is ook echt enthousiast over de 

pastoor en de manier hoe hij met iedereen en alles omgaat. 

Koffie- uurtje zou ook een mogelijkheid zijn, maar omdat onze dienst op de zaterdagavond 

zit, half acht, acht uur, is dat moeilijk. Daar moet een andere mogelijkheid voor te vinden zijn. 

Hoe worden die diensten bezocht? Langzamerhand steeds minder. Hangt er vanaf of er een 

extra dienst is, dan heb je 40, 45 mensen. Maar normaal heb je 20, 25 man, moet je blij mee 

zijn. 

Onze uitdaging en wens voor de toekomst is het opzetten van een stuurgroepje, of federaal 

of dekenaal niveau, om de mogelijkheden uit te werken, en ik zet het bisdom erbij, om te 

beginnen met eerst wat sprekers uit te nodigen over een bepaald thema. Kan ook zijn over 

parochie-vernieuwing. Maar kan ook zijn over geloof. Laagdrempelig beginnen. En dan later 

iets over geloof starten. Alfa-cursussen zijn heel bekend uit den lande. Maar dat zijn 

uitdagingen en wensen voor de toekomst. 

Problemen die we zien? Dat lijkt allemaal, daling van het bezoek van de eucharistieviering. 

Heel weinig mensen die zich laten dopen. Het volgende is het verkrijgen van vrijwilligers. Dat 

gaat bij ons nog redelijk, maar het moet niet veel langer duren. Op de korte termijn gaat het 

nog allemaal. Hoe kom je aan deelnemers van jonger en volwassenen, die zich 
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aangesproken voelen voor geloofsverdieping. En om bovenstaande problemen te kunnen 

krijgen  en vitaliseren, realiseren we ons dat een goede samenwerking op federatie niveau 

en zeker op dekenaal niveau en bisdom niveau, belangrijke voorwaarden zijn o.i. is 

samenwerking is noodzakelijk. We staan allemaal heel erg open voor vernieuwing, hebben 

een luisterend oor en goede ervaringen van andere parochies is heel erg welkom. 

 

Pastoor Sebastiaan over de parochies Lambertus en Rochus. Over de huidige situatie 

van de Lambertuskerk en de Rochuskerk heb ik al gesproken. 

Dan het beleidsplan. Het beleidsplan is een droom van onze kerk. En ik wil graag jouw 

mening. Daarom heb ik een vragenlijst gemaakt en die krijgen jullie via email. Het zijn zes 

vragen. Ik verwacht de meningen volgens den context van iedere parochie. En het maken 

van een beleidsplan is een moeilijke taak. Maar voor mij, alle drie parochies zijn nieuw, ik 

heb anderhalf jaar ervaring, en de context is heel belangrijk om een beleidsplan te maken. 

Dus jouw mening is heel belangrijk voor mij, en het is mogelijk, alleen met de medewerking 

van de parochiecommissieleden, vrijwilligers en andere parochianen. 

Pauze. 

Er is een heleboel informatie over tafel gegaan. Van deze kant uit richting jullie. En nu is het 

woord aan de zaal, of aan jullie, om eens verder te reageren en waar we zowel denk ik het 

bisdom, de vicaris, als wij als federatiebestuur, geïnteresseerd in zijn: wat vinden jullie 

ervan? Hebben jullie suggesties, of ideeën? Of: doe dit eens, of doe dat eens? 

Overigens, ik wil daarmee niet de discussie afkappen, maar ik loop nog wel eens bij ons over 

het kerkhof. Laatst hebben we graven geruimd, enzovoorts, en niet iedereen is even gelukkig 

met wat je doet. Er zijn voor- en tegenstanders. Dan komen mensen naar je toe en die 

zeggen: jullie moeten dit, moeten dat. Dan zeg ik: zo werkt dat niet, wij moeten niets. We zijn 

ook maar goedwillende vrijwilligers. 

Peter Slegers zegt dat hij tegenstander is van het ruimen van graven. Ook al wordt het niet 

betaald. Daar kan degene die daar rust niets aan doet. Het ziet er slordig uit, het vernietigt 

een stukje cultuur of geschiedenis. Daar wil ik een woordje voor doen. Laten we alsjeblieft 

geen graven meer ruimen. Dan weet ik andere dingen waar we op kunnen bezuinigen. 

De voorzitter zegt dat nabestaanden zelf willen dat het graf weggaat. Omdat ze niet willen 

betalen en graf niet meer willen onderhouden. Dan kunnen we als kerk, we hebben niet 

vrijwilligers genoeg, we kunnen schoffelen en dat bijhouden. Dat vind ik een punt. 

Het punt is, we worstelen daar ook mee. De meningen zijn verschillend. We doen dan de 

graven niet volledig ruimen. Maar we halen het kruis weg waar de naam op staat. We 

hebben meerdere malen het verzoek gekregen van mensen: meermaals als ik op het kerkhof 

kom, en ik zie dat graf, heb ik het gevoel dat het ons graf is, en daar wordt geen onderhoud 

aan gedaan. En die verzoeken dan het helemaal te ruimen. Maar we gaan vanavond niet 

over de financiën praten.  Financiën is een gevoelig onderwerp. Je kan twee kanten op. Bij 

de organisatie waar ik werkte, heb ik dat meegemaakt. We zijn afhankelijk van 

contributiegelden, en de kosten lopen op, en dan komt aan de orde: contributieverhoging. En 

aan de ene kant is het argument: dan lopen mensen weg. Maar als je nooit contributie 

verhoogd hebt ga je failliet. Zo simpel is het ook. 

We pakken een ander onderwerp. Het gaat over de oecumene, of geloofsintensivering, of dat 

soort dingen. 
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Henk Verheyen. Maar ik wil graag beginnen met: tijden veranderen, en mensen veranderen 

met de tijd mee. En dat zijn wij vergeten. Wij zijn blijven steken in een niveau wat de 

mensen, die we nu eigenlijk zouden moeten hebben, dat we die niet krijgen. Die hebben het 

af laten weten. Dat vind ik jammer. Ik doe wel eens rondleidingen bij ons in de kerk, en dan 

merk je aan die mensen, dat in dat hart een goede wil zit. Maar dat zijn niet mensen van elke 

week. Ik ook niet. Ik was wel iemand van elke week. Maar ik heb het ook af laten weten. Mag 

je best weten. Laus deo lokt mij niet meer naar de kerk, om de reden dat ik zei. We moeten 

naar het niveau van de mensen die wij nodig hebben. Om de paar jaar word ik gevraagd, 

omdat ik voor de klas heb gestaan, denk ik, of ik de kinderen die de eerste communie doen, 

een rondleiding wil geven in de kerk. En dan begin je uiteraard, bij het doopvont. Want daar 

ligt de basis dat je eigenlijk, door toedoen van je ouders, ja, hoe moet ik het zeggen, het 

teken hebt gekregen dat je bij een groep hoort, (door elkaar).  Dat je bij een groep hoort die 

zich Christen noemt. En ik geef altijd het voorbeeld bij die kinderen. Jagers zijn in het groen 

gekleed. En als je dat truitje aantrekt van Eindse Boys, dan geef je een teken: ik hoor bij die 

groep. Als je gedoopt bent, dan geef je ook eigenlijk een teken af dat je bij de groep van de 

christenen hoort. En ik denk dat wij, uit die hoogte moeten. Wij moeten naar dat niveau van 

wat b grijpbaar is voor de mensen. En dat is hartstikke lastig. En dat redden we niet met laus 

deo. Ik mis in de diensten, mis ik de boodschap, de christelijke boodschap. Als ik zie wat er 

gebeurt in Israël, en in Oekraïne, dan kan ik elke week een boodschap maken. En mensen 

waarschuwen. Een teken geven. Dat mis ik. In onze huidige samenleving. En ik wil niemand 

de schuld geven, maar ik denk dat het bisdom daarin voorop moet lopen. Wij moeten terug 

naar de basis. Daar wou ik het even bij laten. Nog een ding. Ik merk dus ook, als ik met 

kinderen die communie gaan doen in de kerk, een rondgang maak, dat leerkrachten – ik zeg 

het populair – de ballen niet meer weten wat een kerk van binnen is, en wat je er moet gaan 

doen. Wij moesten vroeger een apart godsdienst-diploma halen. Dat stelde niet veel voor, 

maar het moest wel gebeuren anders mocht je geen godsdienstlessen geven. Tegenwoordig 

staat in de leerplannen, dat de scholen verplicht zijn om een aantal godsdiensten, de 

kinderen daar kennis van te laten nemen. Dan vraag ik me af: als je niet eens weet wat er in 

een katholieken kerk gebeurt, wat moet je dan met andere wereldgodsdiensten doen? Je 

bent verplicht – maar dat staat in het leerplan – controleert niemand hoor. En dat is jammer. 

Maar we kunnen ons ook afvragen, wat zouden we in dit verband zelf kunnen doen.  Niet 

alleen het bisdom je moet aan de basis beginnen. Dat zijn wij zelf. Wij moeten weer zorgen. 

Elk kerkgebouw, dat heeft een specifieke functie in elke parochie. Daar hebben onze ouders 

of voorouders krom voor moeten liggen. Daar waren ze trots op dat ze dat op hebben 

kunnen brengen. Dat moeten we voortzetten. We moeten de mensen nu trots maken dat dat 

gebouw in hun midden ligt. Dat is een huis van de gemeenschap, en dat moet het weer 

worden. En dan denk ik dat mensen niet in de kerk komen om te zingen, maar om samen te 

komen. Alleen al het samenkomen is een groot goed voor mensen. We organiseren wel  

kaartavonden en bonte avonden. Alleen de samenkomsten alleen al, dat is belangrijk. En dat 

moeten we de kerk weer laten zijn. Dat is het doel van het gebouw. Trots zijn op wat in het 

verleden is klaargespeeld, en daar moeten we in de toekomst mee doorgaan. En dat bedoel 

ik dus met: aan de basis beginnen. Ik wil niet alleen het bisdom – het bisdom moet ook uit de 

verticale hoogte naar dat niveau gaan. 

Lenen zich de gebouwen er voor. Dit gebouw wel, maar de meeste kerken, of je moet een 

hele grote. De Sint Bavo in Haarlem vind ik het beste voorbeeld, die hebben in het centrum 

een glazen ruimte, zo groot als dit, en daar komen de mensen samen, daar kun je ook dat 

kopje koffie drinken waar je het straks over had. En dat kun je in een groot gebouw niet, als 

je dat 's winters warm moet stoken, gaat de koffie en alles door de schoorsteen eruit. 
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We zitten hier in een gebouw waar het wel kan. Dat denk ik ook met de kerk in Nederweert 

Eind. Dat is een ruimte, daar kun je iets van maken. Dat hoeft niet één grote ruimte te zijn, 

dat kun je ook opsplitsen. 

Dat weet ik. Maar als je aan het gebouw wil sleutelen in Eind, dan krijg je mij tegen. Dat is 

een rijksmonument. En ook het interieur is rijksmonument, en daar moet je uitermate 

voorzichtig mee zijn. Trouwens, de meeste kerken zijn monumentale bouwwerken, en daar 

moet je heel voorzichtig mee zijn – ik wil dat woord niet gebruiken – om die in ieder geval uit 

hun functie te halen. 

Gert-Jan. Als je zegt een gemeenschap vormen, daar ben ik het mee eens. Maar er zijn 

zoveel gemeenschappen. Hoe wil je dat geloof dan daarin. Kerken, we geloven in Christus. 

Zie je dat als iets wat erbij hoort, of gaat het je puur om het samenkomen van de mensen? Ik 

denk alleen al het samenkomen, dat dat een christelijke uiting is. En ik wil, als je, naar dat 

verticale toe moet, daar kan niemand van de jeugd in meenemen. Dat snappen ze niet. En 

die moet je de gelegenheid geven. Alleen samenkomen, en als je een goede boodschap 

hebt, komt dat christelijke vanzelf. Dat zit in de boodschap. 

Volgende spreker n.n. . Ik weet niet precies. Zijn er parochies waar een parochieblaadje is, 

waar informatie gegeven wordt aan de mensen. Nergens?  Alleen zien we de kerk in het 

Nederweerter blaadje. Maar dat is de zakelijke informatie die we krijgen. Ik kom vaker in 

kerken in het buitenland, en als je de kerk binnenkomt, daar ligt een blad met de lezing van 

de zondag, een woordje van de pastoor, iets over de zieken. Ik denk dat het een concreet 

initiatief zal zijn om daar aandacht aan te besteden ook in onze parochies, dat als je zondag 

naar de kerk gaat, dat je een blad krijgt, waar spirituele dingen op staan, waar je een 

boodschap aan krijgt. Dat mis ik aan deze kanten.  We doen daar ook de voorbereiding voor 

de communie en het vormsel, en dan is de communicatie toch wat beter, zal ik maar zeggen. 

Dus ik zou dat zeer op prijs stellen als concreet initiatief, om te zeggen: maak iedere zondag 

een blaadje. Dan kun je ze desnoods van de Lambertus meenemen naar hier, als de 

mensen het niet mee naar huis nemen. Ik denk dat het qua kosten te overzien is. Met meer 

spirituele informatie, het woordje van de dag, wat er die week te gebeuren staat, een 

puzzeltje voor de kinderen wat ze op kunnen lossen. Eigenlijk weer een concreet initiatief, 

dat is mijn boodschap. 

Dan zou dat eigenlijk een blaadje moeten zijn dat naar huis genomen wordt, dat daar op tafel 

gelegd wordt. En als daar een puzzel in staat, en de kinderen gebruiken dat, dan heeft het 

een functie in het gezin. Ik wil daar zelf eventueel aan meehelpen. 

Moet je eens kijken op de site van Parochie Meijel. Kijk je iedere dag, die pastoor, en die 

heeft iedere dag wat nieuws. Het Nederweerter krantje wordt door de jongeren niet meer 

gelezen. Je moet naar parochie Meijel kijken. 

Je zal inderdaad meerdere kanalen moeten zoeken. Maar je refereert aan aantallen mensen 

die in de kerk komen. Maar die aantallen die in de kerk komen, daar zullen we het op dit 

moment mee moeten doen. We kunnen niet zeggen bij honderd is een organist nog goed en 

bij twintig niet meer. 

Ik heb straks de scholen genoemd. En de pastoor komt niet, of bijna de school niet meer in. 

En daar gebeurt op dit vlak niets meer. Dus die basis, die kinderen die van de scholen 

afkomen, hebben geen enkele basis meer. Ik weet niet hoe dat moet, maar ik kan me 

herinneren in onze tijd, werden echte godsdienstlessen gegeven. En de kinderen die wisten, 

die konden kiezen. En dat kunnen kinderen van tegenwoordig niet meer. Die horen dat niet 

op school, die moeten leren zelfstandig te werken, en dat is het. En de pastoor komt er niet 
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meer in, en niemand kan op kind niveau iets vertellen over de christelijke gemeenschap. Dat 

vind ik heel jammer. 

Dat is een van onze vragen, aan de vicaris. Wij lezen dat het bisdom functionarissen heeft, 

die een brugfunctie vervullen tussen bisdom en rooms-katholieke scholen. Voor de 

katholieke identiteit en het vak godsdienst. Hoe zit dat in Limburg? We hebben er helemaal 

geen kijk op. Ik heb een aantal ouders gesproken die in het bestuur zitten, het 

ouderenbestuur, ja, vorig jaar zeiden ze, we gaan meewerken, en dit jaar valt het een beetje 

terug. Hoe zit dat eigenlijk, van het bisdom uit, waar informatie gegeven wordt, of stimulans 

om lessen ten geven. 

Vicaris. Om antwoord te geven op die vraag. Er is een gedelegeerde voor het onderwijs, 

Van Hulsberg, die doet het daarnaast ook de gedelegeerde functie. En dat betekent vooral 

dat die met het bestuur in contact staat. Wanneer daar de identiteits vraag speelt. En 

eigenlijk is dat ook een beetje  op afroep is. Het is ook dat hij, hij is al een aantal jaren 

gedelegeerde, hij onderhoudt zijn netwerk om gevraagd te worden. Maar dat is eigenlijk heel 

marginale functie, daarvan merk je niet veel op de concrete rk basisscholen. 

Ook openbare scholen, als ouders daarom vragen, moeten zij godsdienstonderwijs geven. 

Een minimum aantal, ik weet niet hoeveel het is, aan ouders. En er is ook een organisatie in 

Neder land die allerlei vrijwilligers toerust om op pedagogische wijze, pedagogisch 

verantwoord opgeleid, die catechese te kunnen geven. Dat is interessant. Maar je moet eerst 

de ouders van de openbare school bewegen dat ze dat vragen aan het bestuur, en als het er 

genoeg zijn, moet het bestuur dat organiseren. Op het ogenblik is het zo dat voor de rooms 

katholieke kerk – ik denk dat daar meer mogelijkheid zit om godsdienstonderwijs te geven 

dan op rooms katholieke scholen. 

Je moet die vraag bij het schoolbestuur neerleggen. 

Wat wij n.n , en dan praat ik over Ospel, wat mij verbaasd heeft, wordt op de lagere school 

nog godsdienstles gegeven. Of maatschappijleer. Dat de bijbel op school uit de tijd is, alle. 

Maar je zou kunnen zeggen, het is maatschappelijke oriëntatie. Voorlichting of informatie 

gegeven kan worden over meerdere godsdiensten. Waar je katholicisme het hoofdpunt is, 

meer aandacht aan besteed wordt. Ik had een keer met een onderwijzeres de discussie over 

geschiedenis. Ik zeg: jullie leren kinderen van alles over tachtigjarige oorlog. Maar wat weten 

ze van Ospel? Helemaal niets. Sindsdien ga ik met nog een paar mensen met groep 5 

organiseren we een wandeling over Ospel, waar we iets vertellen over den geschiedenis van 

het dorp met name de relatie tussen Ospel en de Peel, wat heel belangrijk is, en dan gaan 

we de kerk in. Dan vertel je ook iets over de kerk en het geloof. Dan kom je toch tot 

verrassingen. Ik liep met een groep kinderen, en wilde ik vertellen dat daar een klooster was 

geweest, met zusters of nonnen. Hoe ga je kinderen, tegenwoordige van zeven, acht jaar, 

vertellen wat een non is? 

Ik heb al eens meegemaakt mensen proberen in de kerk te krijgen. Daar gaat het vanavond 

ook over. Daar het geloof eigenlijk meer aandacht gaat krijgen, bij mensen die wel gelovig 

zijn, zoals ze zijn, maar ze doen er eigenlijk, wat gemeenschappelijk betreft niets aan. Er zijn 

heel veel mensen die gelovig zijn, van binnenuit, en dat stralen ze ook uit in de omgang in de 

families, in de gezinnen. Maar als het op de kerk aankomt, dan zijn ze er niet. Ik heb gehoord 

dat ze dat probeerden te doen voor degenen die in de kerk waren, die dus wel zondags 

komen. Die te vragen, om iemand, iemand, mee te brengen naar de kerk. Die er al heel lang 

niet meer zijn geweest. Als je ergens nooit meer komt, dan begin je er ook niet meer aan. 

Dus op die manier wilden ze eigenlijk proberen dat er toch meerdere mensen in de kerk 

kwamen. En dat kun je wel proberen, maar als dat massaal gaat gebeuren, krijg je ook 
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anderen mee. Als wij onze kinderen stimuleren om in de kerk te komen, dan zie je ze 

evengoed niet in de kerk, terwijl ze wel katholiek zijn, ze zijn gedoopt en ze geloven. Die 

keukentafel waar we het over gehad hebben, dat blad. Er is niets beters in een gezin als de 

keukentafel. De keukentafel in het begin is heel belangrijk. Als je bid voor het eten, en over te 

praten. En daar kun je veel overleggen. En als dat niet gebeurt, en dan zou je dat blaadje 

ook voor kunnen gebruiken. Dat keukenblad-tafel-blaadje, zou een goeie naam hebben. En 

dan wordt op dat blaadje gekeken, en zou je daardoor de discussie aan den gang naken. 

Maar die uitnodiging, voor degenen die toch in de kerk komen, dat die een uitnodiging gaan 

doen om iemand mee te brengen. En dat hoeft niet iedere zondag dezelfde te zijn, maar 

wisselend. Want die kerken lopen echt leeg. En dat is heel erg. Want ik vraag me af: we 

zitten nu alle maal in een periode in de wereld waar heel slecht gaat. Dat is ook 

aangekondigd door hem daar. Het is zo slecht, en anders als het in jaren slecht was, dan 

zochten mensen de kerk op. Maar nu niet. Waarom is dat niet? Als de mensen zich gaan 

bekeren, gaat de wereld veranderen. Maar de mensen, wij moeten ons alle maal bekeren. Ik 

ook. Ook al ga ik naar de kerk, ik moet me wel bekeren, ik moet met God in het reine komen, 

en ik moet met God mijn weg gaan bewandelen. En we horen nooit niets over wonderen.  

Hoort nog iemand iets over een wonder? Nee he. Ik heb wonderen gekend in mijn leven, 

wonderen die gebeuren. Onbegrijpelijke. En wij zijn bij een gemeenschap van het ??, en wij 

hebben die gemeenschap ook in Nederweert gehad, maar door de ouderdom vallen er 

steeds weer af, er zijn er steeds meer overleden. Wij hebben die gemeenschap gehad, en 

we gaan nu iedere week, vorige keer was het twee keer. Ik ben de oudste die erbij is. We 

gaan iedere week een keer naar Roermond, en daar hebben de Heilig Hartkerk naast het 

ziekenhuis. En daar hebben we twee grote ruimtes. En daar zijn hele gezinnen bij. Want wij 

hebben ook, en dat is meer dan vijftig jaar geleden begonnen, dat gebeuren, door de hele 

wereld, en wij hebben er ook gezinnen bij, missiegezinnen. Missiegezinnen, dat zijn 

gezinnen die zich vanuit het buitenland opgeven om in één of ander land een 

missieboodschap door te brengen. En de kinderen van vier, vijf jaar, die komen ook daarmee 

in de kerk. En dan zie je die opvoeding, die is heel anders als bij ons. Daar wordt gepraat 

over het katholieke geloof. En wij wisselen heel veel samen uit. Nou, het is 

aanbevelenswaardig. 

Ik heb toch nog een punt waar ik heel graag op wil wijzen. Ik ben begonnen met te zeggen: 

tijden veranderen, mensen veranderen met den tijden meen. Wij kunnen niet doorgaan zoals 

we vastgeroest zitten. Dat gaat niet. Ik geef het volgen de voorbeeld. Iemand meenemen de 

nooit in de kerk komt, valt niet mee. Maar in Eind in de kerk deed de hulpbisschop de mis 

voor het vormsel en wat hoorde ik na de dienst. Er zaten een heleboel ooms die relatie 

hadden met de vormeling, en daarom waren die die avond in de kerk. En wat was de 

uitkomst? Als die elke week de mis deed, dan kwam ik ook elke week weer. Dus het kan wel! 

Dat klopt, zo heeft iedere mens zijn sterke kanten. 

Om terug te komen op dat mensen wat afstand nemen enzovoorts, en dat het slecht gaat in 

de wereld. Wat mij opviel, toen we den coronatijd hadden, konden mensen niet naar de kerk, 

en het werd spannend. De kaarsen verkoop en het opsteken van een kaars is nog nooit zo 

hoog geweest als in die tijd. De mensen zoeken toch ergens naar een houvast of goede 

voldoening, enzovoorts. Dus op zich werkt dat wel. En natuurlijk gaat het slecht in de wereld, 

en wen kunnen allen oorlogen die er zijn in de wereld, maar het is voor ons gevoel heel eind 

weg. Zodra het korter bijkomt, vermoed ik dat de kaarsen meer gaan branden. 

Denk aan de Hongaarse Op stand.. Speciale vespers ervoor. Dat was in de 50er jaren. Maar 

over die coronatijd. In die coronatijd hebben we vanuit het Ospelse verschillende keren 

diensten gestreamd. En dan kwam ik 's middags, liep ik hier door het dorp, en hadden ze mij 

toch gezien. Nou ging dat niet om mij, maar dat wil wel zeggen dat ernaar gekeken is. En 
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dan komt die preek, of wat het mag zijn, toch bij de mensen. En zeker oudere mensen. Bij 

mij tegenover zitten er 73 van die woningen. En er zit een gros zondagmorgens naar de tv te 

kijken. En het hoeft niet zoveel te kosten. En je kan zoiets permanent doen. 

Dat is een manier om mee te groeien met het niveau van de mensen. Die meer digitaal 

werken en kijken. Gaan niet naar den kerk, maar kijkt wel naar de streaming. 

Vicaris Quaedvlieg. Ik zou zeggen, het kan de echte gemeenschap niet vervangen 

natuurlijk. Dat is zo. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ik kan me herinneren dat in 

de coronatijd, dat zijn we ook gaan streamen, en dat is daarna voortgezet, ook na coronatijd, 

en nog wordt het geprofessionaliseerd, betere camera, dat soort dingen. Omdat je natuurlijk 

wel, je hebt toch altijd een categorie mensen die niet meer naar de kerk kunnen of de kerk is 

te ver of moeilijk of ze zijn ziek. En natuurlijk, je kan kijken naar den mis op de tv, op npo2. 

Hoe lang die blijft, dat weten we niet. He. Dus soms denk ik, laten we als parochies daarop 

voortborduren. En door die streaming hou ik contact met mijn parochianen, of mijn 

parochianen met den parochie. Nogmaals, het kan niet helemaal de tastbare gemeenschap 

vervangen. Want allereerst een band hebt opgebouwd, ook met de gemeenschap die viert, 

ga je niet naar de streaming kijken. Je zal dat op een of andere manier vorm moeten geven. 

Een andere vorm is ziekencommunie, als de mensen niet meer naar de kerk komen, kom je 

naar den mensen toe. Zo hou je de band, met en door de communie. En wellicht dat zo'n 

digitale streaming daar wel een vergelijkbare werking heeft. 

n.n Maar wat we in ieder geval niet moeten doen vind ik, dat we nieuwe ontwikkelingen, 

direct kijken wat de nadelen ervan zijn. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, moeten we kijken 

wat de voordelen zijn. Ik wil niemand verwijten maken, maar ik vind dat we als kerk te vaak 

nieuwe ontwikkelingen hebben afgehouden. En iedere keer als je die te lang afhoudt, verlies 

je mensen, en die krijg je nooit meer terug. Met dit digitale tijdperk, je kan weer een paar 

mensen bereiken, en mogelijk weer bij de kerk betrekken. 

De aankleding. Tijdens de heilige mis, bij de diensten, dat die heel belangrijk is. We hebben 

nu  misdienaars bij ons, en dat hebben we een tijd niet gehad. Nu zijn die er wel. Dat is meer 

aangekleed.. 

En de koren die gevormd worden op het moment dat er een begrafenis is, van de hele 

omtrek van Nederweert, die samenkomen, het herenkoor, het mannenkoor. Heel belangrijk, 

als dat in ieder geval in stand blijft. Want die uitvaarten, ja, dat is heel belangrijk dat daar 

gezongen wordt, en dat niet iemand uit Roermond of ergens anders moet laten komen, maar 

dat zijn parochianen die bij elkaar komen. Dat is ook het geval met Budschop, die doen dus 

de eerste zondag van de maand komen ze zingen.  Ja dat moet ook groeien. En daar zit een 

mentaliteit bij de mensen, van die kant en deze kant.  

Ja, ik ben van deze kant, dus ik ga niet naar die kant. Dat is de bekrompen geest die ik hier 

aantref. Jongens, we zijn allemaal .., dus ik ga naar die kant als je tijd of zin heb. Maar blijf 

niet in je eigen kringetje ronddraaien. 

Ik snap heel goed. Ik woon al 38 jaar op Budschap, ik ben een van de jongste. Maar als ik 

kijk, dat mijn kind communie deed, ik woon op Budschop, en ik moet naar de andere kant 

van de brug, dan sluit je deuren. 

Ik (Peter Slegers)wil nog een principiële vraag stellen. We willen allemaal in de eigen toko, 

kerktoren-denken. We hebben hier geen kerktoren trouwens. Kerktoren-denken. Willen we 

gaan groeien, iets wat niet of nauwelijks realistisch is. Ik heb er zo vaak over nagedacht, 

verhalen gelezen, het is goed ten revitaliseren, maar geen ijdele hoop nastreven. Waarom 

zouden we niet samengaan, een mis, in een kerk dan heb je een volle kerk. In die grote 
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katholieke kerkgemeenschap, is het toch een kleinigheidje als je samen in een kerk zou zijn. 

En in het begin, a, b, c, d, de ene week hier, de andere week daar, tot we tot een keuze 

komen. Maar niet allemaal in de eigen kerk zitten. Willen we groeien moeten we zo groeien. 

Dat is een heel goed voorstel. We hebben dat ooit in he federatiebestuur aan de orde gehad. 

Dat kunnen we ook stapsgewijs doen. 

Jullie werken heel veel samen met Lambertus. Als Rochus en Lambertus de eerste stap 

maken, volgt de rest vanzelf. Dan kun je een informele stap maken of een formele stap. 

Maken we een formele stap, betekent dat we over twee jaar weer een andere formele stap 

moeten doen. Als je fuseert, moet jen het in een keer goed dan doen. Je kan ook op 

informele wijze doen. 

Hoe doe je dat met de oudere generatie die mobiel genoeg is om hier te komen, maar niet 

mobiel genoeg om naar de andere kant? 

Dat heeft twee kanten mevrouw.  Ik zie dat ook wel in Ospel. Stel dat we daar de kerk 

zouden sluiten. We hebben nu nog 50 mensen. Dan haken er zo een aantal af die niet meer 

naar den kerk gaan, en de andere komen hier in Budschop of in Nederweert. Of die kijken 

naar de tv. Maar van den andere kant is het ook zo. Ik ben een tijdje politiek actief geweest, 

en ik zie hoe mensen over gemeentelijke herindeling praten. En als het gaat over sluiten van 

ziekenhuizen, daar is iedereen geweldig op tegen. Maar op het moment dat ze iets hebben, 

en ze denken dat de ze in Eindhoven of Maastricht beter geholpen zijn, dan zitten ze zo in de 

auto en is 50 km rijden geen probleem. 

Het andere punt. Er wordt vaak gesproken over gemeentelijke herindeling. Moet ik voor het 

rijbewijs dan naar Weert? Dat klopt. Maar als je sokken nodig heb, en ze hebben in 

Nederweert niet de juiste kleur, dan ga je zo naar Weert voor de juiste kleur sokken. En dan 

zou het voor het rijbewijs niet kunnen. We zullen toch op een gegeven moment een keuze 

moeten maken. 

We doen dat toch met Schoor (?) samen, we hebben eens in de maand een dienst 

overgeheveld naar Schoor. 

Ja ik wil toch eigenlijk een pleidooi houden. We hebben het over eucharistieviering en de 

missen. Maar daarvoor moet gebeuren een stukje onderricht, of thema-avonden, dat je weer 

andere mensen aantrekt, laagdrempelig, en dan iets van een cursus, dingen rondom de 

kerk. En dan zo. Want alleen de eucharistieviering, dat is het centrum, dat is al heel wat voor 

mensen. Heel veel mensen begrijpen er heel weinig van. Ze zeggen, als de pastoor nou 

uitlegt wat hij doet. Er zitten een heleboel mensen in de kerk en die weten bij god niet meer 

wat daar gebeurt. Dan kun jen in een informatieavond, als je informatie geeft en groepen 

rondleidt. Dus heel basaal, laagdrempelig beginnen. Dat is dan mijn. En dan op dekenaal 

niveau, want hoe krijg je mensen daarvoor. Maar dat is toch de basis, vind ik. Dat soort 

dingen. 

Je moet wel een gerichte aanleiding of een gericht thema hebben om die mensen in de zaal 

te krijgen. Als je alleen maar een algemene uitnodiging stuurt, komt niemand. De pastoor 

heeft al eens gezegd, als je communie-voorbereiding doet, of met den doop, kun je mensen 

op dat thema uitnodigen, en daarmee beginnen. 

En dan zou je vervolg kunnen geven. De ouders van de vormeling, van de afgelopen paar 

jaar, dat je die bij elkaar vraagt, dan heb je een publiek dat meer gericht is. Hetzelfde met 

communicantjes. Je moet basaal beginnen, met kleine initiatieven, maar er moet wel wat 

gebeuren. 
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Reactie vicaris. We zitten natuurlijk in een krimpende kerk. En dat brengt natuurlijk allerlei 

vragen. Er zijn natuurlijk heel veel zorgen. En meestal als er een krimp-organisatie is, gaat 

men op allerlei manieren tegen elkaar opbieden. Deze oplossing, zo moeten we het doen. 

Als je groeiend bent is er ruimte voor iedereen. In een krimpende kerk, dan merk je, dan 

worden de bronnen schaarser, bijna, zal ik zeggen, ontstaat er soms meer verschil van 

mening dan wanneer het goed gaat. En ik denk dat we wel moeten oppassen, juist in onze 

tijd, dat we zorgen dat we bij elkaar blijven. Je ziet ook wat dat betreft, we zijn natuurlijk, we 

hebben nogal snel de neiging om: gaan we zo doen, hebben we een oplossing. Ik weet niet 

helemaal precies wat er gaat gebeuren, maar als je kijkt naar onze oosterburen, die willen 

het nu ook alle maal gaan oplossen, zijn met de kerk daar bezig. En op het moment dat het 

niet goed gaat, gaan we de kerk hervormen. Dat is het idee bijna. Maar je zult bijna zien, als 

een hervormde kerk uitkomt, dat dat niet de oplossing is. Het gaat nog even slecht of goed. 

En eerlijk gezegd, als we achter ons kijken, is dat wat wij in Nederland zo'n vijftig jaar 

meemaken. Het gaat achteruit, en sommigen zijn heel conservatief, anderen heel modern. 

Ieder een overal weggelopen, zo maar te zeggen het is gewoon statistisch aan te wijzen. 

Dus je moet oppassen dat je in een richtingenstrijd terecht komt, dat soort dingen. En ja, 

maar de vraag is natuurlijk, hoe vind je elkaar in dit proces. Hoe blijf je bij elkaar. Ik denk dat 

we een soort kern moeten raken, van waar de Heer ons roept. Dat klinkt heel vroom, of zo, 

maar met elkaar moeten ontdekken niet van: mijn mening zus, mijn mening zo. Maar waar, 

waar wil Onze Lieve Heer waar we voor gaan. Die keuze samen ontdekken. En dan worden 

een aantal oplossingen, of een aantal identiteiten, of een aantal principes, toch relatie ver. En 

niet alles is op te lossen en ook meningen zullen blijven. Maar ik denk dat je eigenlijk met 

elkaar zo'n proces zou moeten zoeken, op zo'n moment. En ik denk ook echt wel dat het 

kan. Dan ga ik een beetje van mijn eigen ervaring uit, toen ik pastoor was in Geleen. Daar 

begon, ik had te maken met een beleidsplan te maken. Nou, heel gesprek, kan ik herinneren. 

De eerste keer dat ik het aankondigde. Zijn twee, driehonderd mensen gekomen naar de 

bijeenkomst. Van we gaan horen dat de kerk gaat sluiten. Dat was niet zo. Maar in die zin 

een gesprek beginnen aan te gaan. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat we die 

gesprekken hadden, hoorde je heel veel: ze moeten. Hij moet – de pastoor. En ze – wie ze 

was, soms was dat het kerkbestuur, en soms volgens mij het bisdom of hoger. In ieder geval, 

we zijn wel blijven spreken, blijven zoeken. Best een lang proces geweest om een 

beleidsplan te vinden. Best lang over gedaan, ongeveer twee en een half jaar. Maar met de 

mensen die ook gebleven zijn. In zo'n proces kun je niet met iedereen in gesprek blijven 

gaan. Maar met zoveel mogelijk mensen. En “ze” werd langzaam “we”. Dat is belangrijk en 

kostbaar. In dat beleidsplan zat niet zo heel veel van gewoon, richtingenstrijd over of we laus 

deo moesten pakken of niet. Maar we wilden gaan voor gastvrijheid, we wilden gaan voor 

een kerk die naar buiten, iets uitstraalt. Voor barmhartigheid. En dan ben ik het vijfje – oh ja, 

gemeenschap, nadrukkelijk geloofsgemeenschap. Niet zomaar de gemeenschap van de 

volleybal, nee we zijn echt geloofsgemeenschap. Laten we rond die kernwaarden den 

parochie bouwen. Dan komen er genoeg praktische vragen over fusies of federaties. Maar 

toch, dan vind je met elkaar een kern, een kernwaarde waarmee je samen wel elkaar kan 

aanspreken. En, nou ja, elke parochie of parochie-federatie, andere kernwaardes of 

belangen aanwijzen of vormgeven. Maar ik denk dat het belangrijk is op die manier zo'n 

proces aan te gaan. En inderdaad, dan komen er een aantal dingen over meer 

communicatie, dat soort dingen. Een paar dingen, ook, wat we opgevallen is, met nu alle 

visitatiebezoeken die ik heb meegemaakt. We moeten denk ik oppassen dat we een soort 

evenementenkerk worden. Of  in activisme vervallen of we moeten dit en dit doen. Dat gaat 

het niet worden. We moeten bij onszelf opnieuw vinden waarom we hier een gemeenschap 

zijn. In die zin moet je echt bij jezelf zoeken en beginnen. En natuurlijk komen daar 

activiteiten uit voort. Maar het zoeken naar activiteiten. Op het moment heb je waarschijnlijk 

niet de mensen om al die activiteiten te doen. Maar wat is wel belangrijk voor ons? Wat 
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willen we wel, wat willen we goed doen? Wat mij ook opgevallen is, is dat de armste 

parochies volgens mij het meest vernieuwend zijn. En daar bedoel ik dit mee. Kijk, 

uiteindelijk als je kijkt naar ons bisdom. We hebben heel veel priesters en heel veel missen. 

Als je andere bisdommen zou vertellen hoeveel missen en priesters wij hebben. Of we nou in 

de stad zitten of een dorp, twee kilometer verder is er ook nog een mis. Onvoorstelbaar. 

Waar ze op andere plekken heel ver willen gaan, voor die mis, vinden wij het af en toe 

moeilijk om een watertje over te steken, of een rijksweg, of dat soort dingen. Oké. Ik wil het 

niet bagatelliseren maar we mogen het wel relativeren, ook voor onszelf. Maar je ziet op 

sommige plekken en juist, de parochies in ons bisdom die – en die zijn gefuseerd of 

gefedereerd, hebben al kerken moeten afbreken en niet uit weelde, maar gewoon omdat het 

moest. En dat zijn, en die zijn bijna failliet geweest. Er zijn ook al parochies of federaties 

geweest die zijn bijna failliet geweest, hebben we heel duidelijker maatregelen moeten 

nemen. En toch, op de een of andere manier, die parochies waar ze met gezinsdagen bezig 

zijn, waar jonge mensen naar de kerk komen, meer dan op blekken waar de rijkere denken 

zitten. Dat is apart. En dat zijn geen initiatieven die van de priesters uitgaan, maar van de 

gezinnen zelf, van de leken zelf. 

Je ziet in allerlei parochies, gaan we voor de gezinnen, dat wordt denk ik een heel 

belangrijke. Daar hebben we, zo te zeggen, de slag verloren, daar zullen we de wedstrijd ook 

moeten winnen. Zo simpel bijna. Maar dan moet je wel echt als parochie je erop aanpassen. 

Dingen voor doen. Moet je echt dingen anders doen. Dat kan misschien niet in vier kerken 

van de hele federatie, maar moet je zeggen, in die kerk gaan we dat doen. Wie weet. En 

volhouden natuurlijk. Wat denk ik ook heel belangrijk is, dat je ziet, het gaat in deze tijd om 

authentiek zijn. Ook authentiek geloven. En authentiek gemeenschap zijn. Bij de kerk horen 

omdat je er altijd bij gehoord hebt, dat zal niet helpen. Daar wordt niemand warm van. Maar 

mensen die iets meer brengen in onze samenleving, daar heeft de samenleving behoefte 

aan. Dan heb je iets te wensen als christelijke gemeenschap of als christen. Ik denk dat we 

moeten inzetten op de persoonlijke relatie met Christus, dat is het hart dat mensen harder 

gaan lopen, of net een andere keuze maken op een beslissend moment in het leven. Alle 

maal hobbelen we wel door, dat is geen probleem. Maar echt een keuze maken, dat wordt 

gezien. En die keuze wordt anders doordat we Christus kennen. Daar moeten we op de een 

of andere manier toch aan werken. En daarin, laten we zeggen, samen gemeenschap vieren 

en beleven. Koffiedrinken zie je op heel veel plekken nu. Maar laten we zeggen, het wordt 

meer als we ook naar die viering betekenisvol is geweest, echt iets gebracht heeft, waardoor 

mensen in hun dagelijkse leven, keuzes anders kunnen maken ook dat betekent soms op de 

actualiteit inspelen. Maar soms ook spiritueel zijn. Allebei. En dat mensen in de viering 

gezien worden, en er mogen zijn, wie ze ook zijn. En wat je ook ziet natuurlijk zijn diaconale 

projecten. Die zijn ook in verschillende federaties van belang. En ook daar dat je ziet, daar zit 

een verandering in. Natuurlijk, de kerk is altijd diaconaal geweest. En vroeger hebben vooral 

de religieuzen dat voor ons gedaan, de nonnen. Maar nu hangt het veel meer, komt het 

vanuit onze eigen parochiegemeenschappen. En het gaat niet erom, om, bij wijze van 

spreken te kunnen zeggen: nou, wie, hebben tweehonderd kerstpakketten rondgebracht. Of: 

kijk eens wat wij doen. Het gaat er steeds meer om, we moeten niet kijken waar het 

probleem, het geval, maar naar den mens. Dat is juist iets wat we in de samenleving kwijt 

zijn geraakt. Juist dat zouden we als kerk moeten brengen. De persoon zien. En misschien 

ook het probleem oplossen. Maar eerst de persoon zien, dat is de diaconie van de kerk, dat 

is wat die zustergemeenschappen gedaan hebben, en wat vroeger de buren. En natuurlijk er 

werd geholpen. Dat doe je omdat je die mensen kent. Acties, van die grote acties over 

kerstpakketten, ze mogen wel of zo, maar eigenlijk interesseert ons dat niet. Maar dat je bij 

wijze van spreken op bezoek gaat bij degene waar het kerstpakket gebracht moet worden, 

zodat je ook weet wat in het kerstpakket moet, dat zijn de belangrijke dingen. Ik denk dat we 
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daar meer groot in moeten worden. Dat zijn we langzaam in de diaconie aan het leren. We 

waren problemen aan het oplossen, maar we kunnen geen problemen oplossen, maar als 

we den mens in de ogen kijkt, en kunnen laten zien wat de liefde van Christus brengt, dan 

zijn we betekenisvol voor deze tijd. En hoe groot we zijn, dat weet ik niet. Als we maar een 

betekenisvolle kerk zullen worden. En daar hebben we elkaar voor nodig. En ook hier, vier 

verschillende kerken. Dan is opeens of je van Ospel bent of van Budschop, is relatief. Ik 

snap wel dat het er allemaal is. Ik snap ook dat het alle maal sterker is. Maar uiteindelijk, als 

je betekenisvol wil zijn voor deze tijd, moet je juist, ook daar, grenzen durven oversteken. 

Je moet wat dat betreft ook bij elkaar gaan zitten, en erover praten. Ik merk in die zin ook. 

Nou ja, ook deze visitatie-avonden, niet dat dat meteen doel is, maar ik merk dat het in 

sommige federaties gezegd wordt hier gaan we verder mee. Fantastisch. Dat zal niet op 

dezelfde manier zijn als vanavond, naar je merkt ineens hoe goed het ons doet om erover 

ten spreken. En ook dat we in die zin niet pessimistisch hoeven te zijn, en hoopvol kunnen 

zijn, en die hoop kunnen delen en eraan kunnen werken. En dat betekent ook geloof met 

elkaar delen. Ja. En of je het streamt of niet, weet ik niet. 

Maar als je in de mis die gesprekken met elkaar voert. Het spreekt zich rond. Of er komt 

iemand nieuw. Ja, moet die zich een plaats binnen vechten, om het zo te zeggen, of niet. En 

die proeft wel wat er is. Het probleem af en toe is ook wel. En dat is overal hoor, dat zal voor, 

in parochies waar ik was in de stad, net zo goed. Je bent een beetje anoniem. En dan kwam 

er iemand die zegt: oké, ik wil katholiek worden, die ga je met heel veel enthousiasme 

voorbereiden, en dat is een fantastisch traject om te gaan. Maar dan denk je: oeh, nu moet ik 

het ook naar de gemeenschap brengen. En dan voel je een beetje van, ik weet niet of het 

helemaal goed gaat, de gemeenschap oogt niet enthousiast. Onze gemeenschappen, af en 

toe, en ook onze vieringen kunnen vermoeid overkomen, of we zijn bezig met overleven als 

parochie. Als dat zo is is het vreselijk. Dus je moet daar wel iets nieuws in brengen, maar dat 

betekent ook delen van de hoop die er is. 

Het wordt ook wel best lastig. Je denkt, dan komt er een goede voorganger en die doet het 

even. Ik kan vertellen over monseigneur De Jong, die is pastoor in Maastricht. Die ervaart 

precies hetzelfde als alle anderen, ondanks de vormsel-vieringen. Ook onze goede priesters, 

die hebben ook. Het gaat er vooral om wat de gemeenschap uitstraalt, meer dan wat de 

priester uitstraalt. En dat versterk elkaar. Een goede gemeenschap maakt van die priester 

meer. En andersom. Het is echt een wisselwerking, daar geloof ik in. We moeten werken aan 

de kwaliteit van onze gemeenschappen, en onze vieringen. 

Beste mensen. We hebben deze avond flink gediscussieerd. Maar ik denk dat we één aspect 

vergeten zijn. En dat is mooi samen te vatten in een spreekwoord. Als het gezin kapot gaat, 

sterft de maatschappij. En ik denk dat dat de basis is van ons hele doen en laten. Want er 

zijn zoveel invloeden van de maatschappij op ons alle maal, en vooral de jeugd maakt daar 

gebruik van, daar hebben wij geen weerwoord tegen. En met de beste bedoelingen, we 

kunnen mensen meenemen naar de kerk, en kinderen door de kerk laten gaan en uitleg 

geven. Naar de jeugd maakt gebruik van de meest moderne, en ja, vaak twijfelachtige 

mediums die er zijn. En dat vind ik jammer. 

Wat ik jammer vind, en ook raar vind. Ik heb altijd gedacht: de maatschappij ontwikkelt zich 

steeds verder. De mensen gaan meer onderwijs, langer in het onderwijs, ze zien meer tv, 

enzovoorts. En als je ziet wat voor waan ideeën er links en rechts leven, met alle theorieën 

indertijd met de corona, dan denk ik: wat zijn we in onze maatschappij opgeschoten. We 

blijven gewoon simpele mensen, ja. Met alle voor- en nadelen. Ja. En.. Een jaar of twee 

onderwijs baat daar niet aan. Maar goed, we moeten hoop blijven houden. Wie wil er nog 

gebruik maken? 
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Jan. Een van de goede dingen die ik gehoord heb is van hier voor gekomen. Is het niet zo 

dat we die ouders waar hier over gesproken is, die hebben nog een klein beetje binding, via 

de kinderen, met de kerk. Als je die ouders bij elkaar komt brengen, waar je den kinderen 

van doopt of een vormsel gedaan hebben. Dat is een groep waarvan je denkt, dat is een van 

de goeden vanavond. 

Dat is ook een van de ideeën van pastoor Sebastiaan, om de ouders na hen doopsel of he 

vormsel, na een jaar ten benaderen, en te betrekken bij te kerk, en kijken hoe de stand is. 

Dat is een goed idee dat navolging moet krijgen. 

Henk Sieben. Het heeft niet zo direct te maken met de avond van nu. Maar daar straks 

kwam ter sprake dat mijnheer pastoor met heel veel andere mensen, het koor en muziek 

mist. Wij hebben dit jaar om kwart over zeven, kerstavond, wat wij vroeger de nachtmis 

noemden. Ik ben aan het rondbellen geweest voor een koor, en ik heb totaal niemand 

gevonden die wil komen zingen. We zitten in een groep met meerdere mensen. Het is 

welkom als iemand een idee heeft. 

Ik heb indertijd vier kerken. Ik begon om zes uur in het bejaardenhuis, vervolgens ging ik 

naar Nederweert Eind, kwam ik in Lambertus terecht, en elf uur zat ik in Ospel met de 

hoogtijdagen. Dat is niet te doen. En alleen naar Ospel toe.  Ik denk dat iedere parochie zijn 

koor nodig heeft rond kerstmis he? 

Oplossing is: een mooie dienst in Ospel en iedereen daar naartoe. En de volgend keer in 

een andere parochie. 

Dat voorstel is aangenomen, onder één restrictie. Om half negen is er een mis die zit 

behoorlijk vol. Om elf uur is alle ruimte. Wie wil nog gebruik maken van vragen, 

opmerkingen. Er is heel veel de revue gepasseerd. Ik vind het een hele waardevolle avond 

geweest, omdat we van alle parochies mensen bij elkaar gehad. We hebben mensen 

gehoord, van de ene parochie naar de andere. Ik denk dat het een waardevolle avond is 

geweest. Ik weet niet of het bisdom daar ook nog iets mee doet, of dat het meer de intentie 

waas, om de parochies, commissies, vrijwilligers, om die zelf aan het praten en het denken 

te krijgen? 

Nou, dat is bijvangst. En misschien de hoofdvangst. Dat is voor u vooral. Voor mij is het heel 

geslaagd omdat ik heel veel gehoord heb, en een beetje kan proeven wat hier is, en wat hier 

leeft, en wat u beweegt. Dat is het eerste. En ook als we in het bisdom nadenken over 

vitaliseren, als input. Het bisdom moet al die parochies proberen wat op ten vangen. Ik maak 

aantekeningen bij elke avond, en weet niet wat ik precies meeneem. Maar ik vind het 

fantastisch om allemaal mee te maken. En na 25 keer ben ik het nog niet moe. Ik kijk u it 

naar de volgende 25. En ik vond vanavond in die zin heel mooi om, nou ja, allereerst, uw 

hart voor de kerk, en enerzijds, zal ik zeggen, is het af en toe een beetje van: mijn kerk. Maar 

ook onze kerk, wat we samen zo voelen. En ook wel de urgentie voelen: we moeten wel in 

beweging komen. We weten niet precies hoe en wat. Maar dat komt wel he. En oké. Dat vind 

ik gewoon mooi. 

Pastoor Bedankt. Dan ga ik naar een afsluiting toe. 

Iets wat me wel aansprak, vicaris, is dat u zei, dat de armste parochies zijn het meest 

vernieuwend, het meest innovatief. Dan denk ik: het komt hier toch wel goed. 

Niet dat wij nou tot de armste gerekend mogen worden, maar ik denk terug, en de agrariërs 

onder ons kunnen dat beamen. Tweehonderd jaar geleden was het hier één grote armoe. 

Arme zandgrond. Zeer arme boeren, enzovoorts. En het is gebleken, dat armoede dwingt tot 
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innovatie, nadenken, en nieuwe dingen oppakken. Dus we hebben in dezen streek enige 

ervaring mee. Dus mocht dat het probleem worden, dan komt het hier wel goed. 

We hebben er 150 jaar over gedaan, Jan. Dus we moeten even volhouden. Ik ga iedereen 

danken voor de aanwezigheid, en met name voor de inbreng. En met name bedankt, vicaris, 

u hebt het initiatief genomen dat we hier bij elkaar zijn. Dat is prima. En we gaan kijken of we 

daar in de nabije toekomst nog een vervolg aan geven. En dan gaan we er vanuit. We 

hebben een positieve instelling. We gaan er vanuit dat het goed komt. 

Bedankt voor de inbreng, en wel thuis. 

 


